
Plotseling stond hij daar in de deuropening, vertelde mijn moeder, een keurige jongeman die zich 

voorstelde als Adriaan Versluis uit Velsen en die opzoek was naar een onderduikadres.  

Hij was kort daarvoor door twee personen vanuit Friesland tot nabij het adres Tweemat A82 in 

Grootegast gebracht waar mijn ouders toen woonden en daar achtergelaten. Het zal begin 1944 zijn 

geweest. 

Het verblijf aan de Tweemat heeft voor hem schijnbaar niet meer dan enkele maanden geduurd want 

op een nacht is hij, vermoedelijk door verraad, door de Duitsers van zijn bed gelicht en samen met 

mijn vader afgevoerd naar het Scholtenhuis in Groningen.  

Daar is Adriaan Versluis ingesloten en later op transport gesteld. Mijn vader is de volgende dag vrij 

gelaten. 

Uit een rouwkaartje dat mijn ouders, vermoedelijk kort na de bevrijding, van de familie Versluis 

hebben ontvangen, bleek dat Adriaan op 6 november 1944, op 22 jarige leeftijd, in Neuengamme was 

overleden. 
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